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Een reis
voorbereiden
houdt ook

in: nieuwe
kostuums
maken voor
mijn ouders.

ERLINDE PEETERS

FRANK BAHNMULLER

Erlinde eert haar ouders met een fotoproject

‘ Toen haar ouders in 2019 en 2020 kort na elkaar
overleden, viel Erlinde Peeters (63) in een zwart gat.
“Ze waren 91 en 95, het viel wel te verwachten. Maar ik
schrok dat hun dood mij zo fel raakte. Dat ik het jaar voor-
dien mijn job als rekwisiteur bij Opera Vlaanderen kwijt-
raakte, en dat de familierelaties veranderden na hun over-
lijden, maakte dat ik in mijn rouwproces bleef steken.”

Tot ze er genoeg van had en besloot een verre reis te ma-
ken met het geld dat haar ouders haar hadden nagelaten.
“Tk nam een foto van mijn ouders mee naar Nepal, om me
eraan te herinneren dat ik niet alleen reisde en dat ik de
reis maakte om hun dood een plaats te geven.” Maar het
werd meer dan gewoon een fotootje meenemen. Erlinde
fotografeerde haar ouders - of beter, de bordkartonnen
versie van haar ouders - in de prachtige landschappen
die ze onderweg tegenkwam. Het resultaat is bevreem-
dend, maar mooi: alsof het koppel 90-jarigen samen aan
het flaneren is in het Nepalese gebergte, of op de koffie
gaat bij de lokale bevolking. Voor een tweede verre reis
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naar de Himalaya knutselde Erlinde ook nog kostuumpjes
in elkaar zodat ze hun foto kon aankleden naargelang de
weersomstandigheden of de culturele gewoonten.

“Het heeft me echt geholpen om hun dood te verwerken.
1k geef hen op die manier blijvende aandacht. Intussen
is het een nieuwe passie geworden. Een reis voorberei-
den houdt nu ook in: nieuwe kostuums maken voor mijn
ouders. Tk doe wat opzoekingswerk en ga op zoek naar
stofjes. Het hoort bij het proces.”

De positieve reacties die Erlinde kreeg op haar fotografie-
project, gaf haar het idee om ook anderen te stimuleren
creatief aan de slag te gaan met rouw. “In een geschenk-
doos heb ik al het materiaal verzameld dat ik zelf ook ge-
bruikt heb. Er zitten ook fotografie- en knutseltips bij. Het
enige wat je zelf moet toevoegen is een mooie foto van
je dierbare(n). Door hen in een hele nieuwe omgeving te
fotograferen maak je nieuwe herinneringen. En de foto’s
zelf zijn helende souvenirs. Zo voel ik dat toch.”
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